
Viering van de Lukaskerk 
op zondag 15 januari 2023

Eerste zondag van de week van gebed voor de eenheid

Doe goed, zoek recht (Jesaja 1:17)

Ouderling: Waltraut Stroh
Vleugel: Ellen Los

Voorgangers: Jan Eijken en Jannet van der Spek
Commissie eredienst: Robert Udilwa en Louisa Harmsen

Kinderkerk: Joran de Koning
Bloemen: Jannet Schuurman

Welkom in deze viering

Aansteken van de kaarsen, terwijl we staande zingen (op de wijs van 
laudate omnes gentes, LB 117d)
Gij zijt aan ons verschenen, een mens van vlees en bloed
genadig licht van vrede, dat ons herleven doet

Moment van stilte

V: Onze Hulp is de naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen
V: die de gevangenen bevrijdt
A: die de blinden ziende maakt
V: die de vreemdeling behoedt
A: die wees en weduwe staande houdt
V de Eeuwige is koning voor eeuwig (psalm 146)
A: Hallelujah

Drempelgebed (gezongen)



ZINGEN:1x Engels, 1x NL, tekst Desmond Tutu, vert: Ria Borkent, melodie 
John T Bell. Iona 17

MEDEDELINGEN en COLLECTEN

Gebeden, stil gebed, gebeden bij de kaarsenboom, na elke drie beden zingen
wij ZZZ114

Onze Vader

Slotlied (staande): 423

ZEGEN, besloten met Verzameld Liedboek 235 (achter in uw liedboek 
geplakt)


